La Cathédrale engloutie - Claude Debussy
Transcriptie: Léon Roques

Deze prélude is origineel voor piano. Het is geinspireerd op een oude Bretonse
legende over een gezonken kathedraal voor de kust van het eiland Ys bij Britannié.
Op heldere dagen rijst de kathedraal op uit de zee. Klokken luiden en halverwege
klinkt het machtige orgel. Dan zinkt de kathedraal langzaam weer terug in de diepe,
donkere, koude zee en verdwijnt. Het klokgelui ebt weg. Buitengewoon spannende
muziek -waarvan ook andere versies bestaan, bijv een orkestversie- en passend op
een kathedraal orgel.

Claude Debussy was een Franse organist.
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